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Bu sayfa sizin 


Kooperatifli işçiler de atlatılıyor 

Ben yurt dışına gitmek için köy kalkındırma kooperatiflerinden birine üç sene önce müracaat ettim. Gerekli evraklar tanzim edildi, mukavelelerimiz yapıldı. Savcılık ve noterin nezdinde anlaşmalarımız imzalandı. 8.000 lira üzerinden yaptığımız anlaşmanın ilk taksidinden sonra 2.100 TL, sini yatırdık. 
Müteaddit müracaatlarımızda hep yakında gideceğimizi söylediler. 1970 den sonra kurulan hükümetlerin değişikliği ve bir de kooperatif kanunlarının değişikliği üzerine bazı cevaplar alıyorduk. 
İşimizin olacağını Köy İşleri Bakanı radyo demecinde söyledi. Ancak günler haftalar geçti, bugüne kadar hiç bir haber çıkmadı. F. Terzioğlu — Ordu 

* 
Bir işçinin çilesi 

İki sene evvel Hazro İlçesi Taş Kömürü ocağında vazife esnasında geçirmiş olduğum bir kaza neticesinde sağ gözümün kör olduğuna dair rapor verildi ve evraklarım Diyarbakir Sosyal Sigortalar 
Kurumu Müdürlüğünce de hazırlanarak 
Ankara Sosyal Sigortalar Müdürlüğüne gönderildi. Bana bir sene sonra, güya her üç ayda bir 272 lira maaş bağlandığı Diyarbakır Sosyal Sigortalar Kurumu 
Müdürlüğüne gelen yazılarından anlaşılarak, beni teselli ettiler. 

Bir seneden beri Ankara Sosyal Sigortalar Kurumu Müdürlüğüne, Valiliklere ve Sıkıyönetim Komutanlıklarına başvurduğum halde bügüne kadar bana bir maaş verilmediği gibi, bir cevap verilmedi. Benim işim ne oldu? İlgililer, bir zahmet, cevap versinler. 

A. Boztaş — Diyarbakır 


* 
Ağaçsız Anadolu 


Türkiye ağaçsız bir ülkedir. Karadeniz, 
Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinin 


bazı bölümleri çıkarılırsa, öbür bölgeler tümüyle ağaçsızdır denilebilir. Hele İç ve Güney Doğu Anadolu bölgeleri çölleşmeye yüz tutmuştur. Bu yüzden çekilen sıkıntıları duymayan, bilmeyen kalmamış gibidir. Meyve yetiştirebilecek topraklara mutlaka meyve, meyve yetişmiyecek yüksek alanlara da orman ürünleri dikilmelidir. 

Tarım memurları köy köy dolaşarak, halkı ağaç dikmeye teşvik etmelidir. Köylüye, ucuz meyve fidanı temin edilmelidir. Her kurum (göstermelik olmamak üzere) mutlaka geniş bir alani ağaçlandırmalıdır. 

M. Yalçın — İsparta 


* 


İşçiden politikacıya 

Geçenlerde Ankara radyosunun akşam ajansında duydum, sayın parlamenterlerimizden Ferruh Bozbeyli, Avrupaya çalışmaya giden işçilerimizin üç beş sene içinde yurda dönmeleri için Çalışma 
Bakanlığına teklifte o bulunacaklarmış, şaştım doğrusu ... Neden mi? 

Biz anavatandan buralara, Türkiye'de geçimimizi normal şekilde sağlayamadığımız için gelmiş durumdayız. Ben şah- sen 11 senedir Federal Alamanya'da çalışıyorum ve bu arada çocuklarımın yüksek tahsilini burada yapmalarını sağliyorum. Memleketten buraya borçlu gelmiştik, çok şükür borçları ödedim, bir miktar da param var. Çocuklarımın ikisi de en geç iki sene sonra tahsillerini bitirip makine ve elektrik mühendisi olacaklar. Şimdi sayın Ferruh Bozbeyli'nin arzu ettiği gibi üç beş seneleri dolanlar geri dönecek olurlarsa çocuklarımın mühendislik işleri suya düşecek. 
Benim durumumda yüzlerce aile vardır, bizlerin istikbaliyle oaynanmasın. 

N. Sönmez — Batı Berlin 


Durum 


6 Mayis sabahı Ankara'da Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam 
edilmeleri, yalnız kanlı terör hareketlerine yeni bir halka ilâve etmekle kalmadı, aynı zamanda iktidarı elde tutan asker ve sivil çevrelerin anti-emperyalist, demokratik akımları ezmek için kan akıtmaya devam etmekten geri durmıyacaklarını bir daha doğruladı. 

Tabiidir ki, bu saldırı yalnız idamlarda ifadesini bulmuyordu. Ankara, İzmir, İstanbul, Eskişehir, Hatay, Diyarbakır Sıkıyönetim Komutanlıkları: açık ve kapalı yollarla; mahkemeli yahut mahkemesiz terörü gittikçe yığınsal bin hale sokuyorlardı. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerin, işçi ve öteki devrimci hareketlerin yatağı sayılan merkezlerin Amerikan tipi, Rancers tipi birliklerle basılması ve terörize edilmesi, Genel Kurmaydaki tedhişçi paşalar tarafından muntazam planlara bağlandı. Rancers birlikleriyle, zırhlı birliklerle Güney Viyetnam topraklarını işgal eden Amerikan silâhlı kuvvetlerinin yaptığı gibi, meskün yerleri basma ve genellikle halkı sürekli bir terör tehditi altında tutma hareketleri İstanbul halkina karşı girişilen «Akın-72» ve Ankara halkına karşı uygulanan «Başkent-72»  manevralarıyle planlı bir hale sokuldu. 

Bu gibi iç manevralar, yani memleket halkına dönük manevralar, ancak İkinci Dünya Harbinde faşist orduların işgali altına düşmüş ülkelerde, işgal orduları tarafından, o ülke halklarına karşı uygulanıyordu. Böylesini günümüzde, örneğin, Güney Viyetnam gibi, Amerikan emperyalizminin. işgali altına düşmüş ülkelerde görmekteyiz. 

Demek oluyor ki, iktidari elinde tutan asker ve sivil militarist klik, ekonomik ve politik bunalımlar arttıkça, faşist: yöntemlere daha fazla kuwet veriyor, fakat bu niteliği onu daha fazla tecrit edilmiş duruma düşürüyor. Bu duruma düştükçe de terörü arttırıyor. Velhasıl işbirlikçi militarist klikle, onu doğuran en gerici güçlerin, emperyalizmin, toprak beylerinin ve büyük burjuvazinin tecrit süreci de gittikçe artmaktadır. Hakim zümrelerin bugün içinde bulunduğu karakteristik durumu budur. 

Bu gerici zümrelerin bu süreci durdurmak için'sik sık başvurdukları taktik, hükümet ve politikacı değiştirerek, reform demagojisi yaparak ve bu demagoji çerçevesi içinde, reform adını taşıyan, ama esasta en gerici zümrelerin hegemonyasını kuvvetlendirmeyi hedef edinen tasarılar hazırlıyarak kamuoyunu oyalamaya, aldatmaya ve ümitlendirmeye dayanmaktadır. Oysa bu süreç içinde iktidarların yıpranma süreci de artmaktadır. Netekim Erim hükümeti, 14 ay içinde üç defa bunalım geçirdi ve sonunda devrilmekten kurtulamadı. Halka umut aşılamak taktiği icabı başbakanlığa Ürgüplü getirildi. Fakat Ürgüplü, mevcut çelişik durum: içinde burjuva parlamenter sisteminin bile faşist yöntemi gözlerden gizlemek üzere kaba bir paravana haline getirildiği bir durumda, liberal parlamenter bir politika yürütemezdi. Nasıl ki, kurduğu hükümete, Genel Kurmay Başkanı Tağmaç'ın' kaba müdahalesiyle: birkaç saat içinde son: veriliverdi. Çünkü gerek emperyalizm, ve bugünkü şartlar altında özellikle Amerikan emperyalizmi, gerekse büyük toprak beyleri: ve işbirlikçi burjuvazi, Melen tipinde bir iktidarın Erim hükümetinin bir uzantısı olarak işbaşına 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gelmesini öneriyordu. Şimdi bu hükümetin de bunalım depremleriyle bocaladığını, bir elinde süngü, bir elinde reform demagojisiyle halk yığınlarına yeni yeni vergiler, yeni yeni zamlarla çullandığını, sıkıyönetim faşizmini daha da pekleştirdiğini görüyoruz. - 

Emperyalizme bağlı güçlerin, kompradorların, büyük çiftlik beylerinin, bankerlerin kurduğu iktidarların bütün bunalımlarını açığa vuran: başlıca unsur, işçi sınıfının sürekli devrimci direnişidir. Emperyalizm ve yerli müttefikleri faşist terörle gençlik hareketini, devrimci aydınları şu veya bu ölçüde sindirmeye, dağıtmaya muvaffak oldular. Bunun yanısıra işçi sınıfından da terör esirgenmedi. Biricik sosyalist partiye ve ayrıca devrimci sendikacılığa. karşı yapılan baskı kamuoyu tarafından bilinmektedir. Maksat işçi sınıfını politik ve sendikal plânlarda başsız birakmak, daha doğrusu Türk-İş'in başında bulunan elemanlara yığınsal bir şekilde teslim etmekti, Ama bu hedefe varamadılar. Memleketin içinde bulunduğu nesnel şartlar bunun tam aksi bir sonucu doğurdu. İşçi sınıfından gelen direniş, Türk-İş'e bağlı birçok: sendikalari devrimci yönde cephe almaya, devrimci  sendikacılığın,: sosyalist. ilkelerin paraleline gelmeye zorladı. 

Orneğin demir-çelik tesislerinin, Amerikan Morrison ve Kopers demir-çelik tröslerinin başını çektiği tekellerle bunların yerli ortaklarına devretme planlarına karşı gerek Türk-İş'e gerek DİSK'e, gerekse Bağımsız Sendikalar Konfederasyonuna bağlı sendikalar cephe aldılar, devletin, yani halkın malı olan bu tesislerin Amerikan çelik tröslerinin elinde geçmesine var güçleriyle direnmeye koyuldular. 

Çimse-İş, Deri-İş, Metal-İş, Maden-İş, Köy-İş, Genel-İş sendika ve federasyonları bu tesislerin yerli-yabancı büyük özel sektöre verilmesine, iki politik ve ekonomik yönden karşı koyuyorlardi. Birinci tutum anti-emperyalistti ve demir-çelik gibi bütün sanayi kollarının temeli sayılacak stratejik maddelerin Amerikan tekelierinin eline geçmesini istemiyorlardı. Bunun devletin elinde kalmasını, ulusal bağımsızlık savaşının bir dayanağı olarak, kaçınılmaz bir şart olarak ileri sürüyorlardı. Bu demektir ki, istisnasız bütün sendikalar, ağır sanayiin kurulmasını, ulusal bağımsızlık savaşının bir yönü ve bir temeli olarak görüyorlardı. Ve bu görüş tamamen doğruydu. 
İlk adım, demir-çelik gibi devletin elinde bulunan bir enfrastrüktür sanayiin yabancı tekellerin eline geçmesini önlemekti. 

Sendikaların demir-çelik tesislerinin yerli-yabancı tekellere verilmesine karşı durmalarının ikinci sebebi, halkın parasiyle meydana gelen ve halkın mali olan bu verimli tesisleri büyük sermayenin sömürüsüne terketmeyi önlemek ve bu sanayi kolunun elde ettiği geliri kendi. gelişmesine, özellikle demir-çelik sanayiine dayanan üretim araçları ağir sanayiinin kurulmasına ayırmaktır, 

Fakat işçi sınıfının demir-çelik konusundaki direnişinin başka bir anlamı daha var. Bugünkü baskı ve terör şartları içinde, emperyalizme bağlı faşist yöntemlerle hüküm yürüten bir iktidara karşı beliren herhangi' bir direnme, o iktidarın tüm varlığına karşı politik bir direnme: şeklini “almaktadır. Dolayisiyle en ufak ekonomik ve sosyal bir hak'için yürütülen savaşlar bile, iktidarın varlığına karşı yürütülmüş politik bir savaş niteliğini kazanmaktadır. 

Görülüyor ki; gerek geniş politik anlamiyle, gerekse ekonomik. sosyal alanlardaki 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anlamıyle militarist, faşist kliğin iktidarına karşı başgösteren bütün direnişler işçi sınıfından gelmektedir. İşçi sınıfından gelmekte ve öteki devrimci güçlere bir umut, kuvvet ve savaş azmi kaynağı olmaktadır. 

Ayni şeyleri Sosyal Sigortalar Kurumu konusunda da belirtmek gerekmektedir. 
Sosyal Sigortaların, büyük sermaye gruplarının, iktidarın, bunlarla. işbirliği yapan Türk-İş yönetimindeki bazı sendikacıların elinde olduğu bilinmektedir. Bundan ötürü Sosyal Sigortalarda talana son vermek ve Kurumu işçi sınıfının sosyal sorunlarının çözümüne bağlıyabilmek için, bunun yönetimini işçi sınıfına teslim edebilmek: için Kurum etrafında halkalanan menfaat gruplarının hegemonyasını kırmanın kaçınılmaz hale geldiği işçi çevrelerinde anlaşılmıştır. Sosyal Sigortaların 26 milyar lirayı bulan sermayesinin 20 milyar lirasına iktidar ve büyük sermayeciler doğrudan doğruya el atmış, yani çalmıştır. Oysa bu paralar işçi sınıfının. mesken, sağlık, kültür gibi sosyal sorunlarının önemli ölçüde çözümünün sağlanmasına harcanmalıydı. 
Ama, belirttiğimiz gibi, bunun başlıca şartı, Kurumun asıl sahibine, işçi sınıfının yönetim ve kontrolüne verilmesidir. 

Politik, ekonomik savaşın her yönünde olduğu gibi, bu konuda da mesele, iktidar sorununun çözümüne bağlıdır. İktidar, işçi sınıfının da katıldığı demokratik, ulusal güçlerin eline geçmedikçe, Sosyal Sigortalar da dahil, işçi sınıfının çok yönlü sömürüsü devam edip gidecek, Sosyal Sigortaları da hükümetlerin, büyük sermaye gruplarının ve sarı sendikacıların tasallutundan kurtarmak mümkün olamıyacaktır. 
Ve bu yöndeki savaş, ekonomik ve politik hayatın Ker alanında bu doğrultuda yürütülen savaşlar gibi, günün birinde işçi sınıfını ve onun müttefiki olan öteki devrimci güçleri elbirliğiyle demokratik, anti-emperyalist ve sosyalizme açık bir iktidara 


kavuşturacaktır. 
Wa 


15—16 Haziran olaylarının 2. yıldönümünde 


Türkiye işçi hareketi. tarihinde en önemli aşamalardan biri, hiç şüphe yok ki, tarihe 15—16 Haziran gösterileri adıyla geçecek olan olaylardır. Bu olayların nedenini ve bu nedenlerin meydana gelmesindeki şartların gelişmesini bir defa daha kısaca gözden geçirelim. 

1960-1970 döneminde demokratik gelişmeyi engelliyen bazı unsurların halâ giderilmemesi, sandyiin geri birakılması, ortaçağdan kalma ilişkilerin tamamiyle kaldırı!- maması ve Türkiyenin geri bir tarım ülkesi olarak kalması halki tedirgen ediyor, direnişi zorunlu kılıyordu. Memleketteki ağir durum karşısında halk yığınları, işçi sınıfının ve sendikaların öncülüğü altında, ekonomik hakları için çeşitli grevlere ve protesto hareketlerine gitgide daha geniş ölçüde katılıyorlardı. Memleketin ekonomisindeki sarsıntılar ve bunun yanısıra hayat pahalılığının günden güne artması, işçi, köylü memur ve dar gelirli vatandaş yığınlarını direnişten başka çare kalmadığı bilincine götürüyordu. Demirel hükümeti emekçi yığınlarının ve demokratik güçlerin ekonomik ve politik haklar uğrundaki eylemlerine son vermek: için; grevlerin yasaklanmasını amaç edinen tedbirler almaya kalkışmıştı. Demirel bu yola başvurmakla emekçi halk yığınlarının demokratik kazanımlarını yoketmek niyetindeydi. Fakat hükümetin bu davranışı emekçi yığınların hareketini durdurumamış, tam aksine, daha da alevlendirmişti. İşçi sınıfına karşı doğrudan doğruya kaba kuvvete başvurmaya cesaret edemiyen AP iktidarı işçi sınıfı ve sendikalar içindeki ajanlarını harekete geçirmiş olsa da, 15—16 Haziran 1970'de işçi yığınlarının sokağa dökülmesini, demokratik ve sendikal hakları için harekete geçmesini engelliyemedi. 

Devrimci İşçi Sendikalarıyle birlikte, Konfederasyon başındaki sendika ağalarına rağmen, Türk-İşe bağlı birçok sendikanın ve tüm bağımsız sendikaların ortaklaşa eylemi olan 15—17 Haziran işçi hareketini bastırmak için Demirel hükümetinin ilân ettiği sıkıyönetim ve terör işçi sınıfına durduramadı ve savaş başka başka şekiller altında; aktif bir direnme şeklinde devam etti. 

Demirel hükümetinin sıkıyönetim ilân etmesine direnen işçi: sınıfının karşısına çıkarılan polis kuvvetlerinin işçiler tarafında püskürtülmesi üzerine, Demirel işçilere karşı ordu birliklerini sürdü. Ama yine de, gerek İstanbulda, gerek Kocaeli bölgesinde, gerekse yurdun diğer yerlerinde grevlerin ve diğer direniş hareketlerinin önü alınamadı, çünkü 15—16 Haziran hareketi, işçi sınıfına, ne kadar büyük: bir güce sahip olduğunu bir daha göstermişti. 

Bu olaylar sırasında aldatıcı ve yalancı şiarlarla işçi sınıfını ve sosyalist hareketi parçalamak ve çökertmek için ellerinden gelen herşeyi yapan Maocuların, Milli Demokratik Devrimcilerin, goşistlerin ve Troçkistlerin işçi sınıfını arkadan vurma faaliyetleri bütün çıplaklığıyle ortaya çıktı. Bu anti-Marksist, anti-Leninist akımlar, sarı sendikalarla da elele vererek, polis ve MİT ajanlarının yardımcısı oldular. Fakat Türk işçi sınıfı bütün bu bölücü ve yıkıcı gruplara aldanmadı, dost ve düşmanlarını seçmeyi öğrenmiş oldu. 

15—16 Haziran olaylarının yurtsever gençlik ve aydınlar üzerindeki etkisine gelince, işçi hareketinin güçlü bir şekilde, daha yüksek bir aşamaya ulaşması gençlik ve aydınlar arasindaki devrimci akımlara cesaret vermişti. Bu olaylardan ders alan devrimci akımlar kendi bünyelerini güçlendirmişler, sosyalist teorinin daha da iyi benimsenmesi gereğini duymuşlardı. Netekim birçok yürtsever aydın ve düşünürün bilimsel sosyalizme doğru bir gelişme seyrine girme süreci, 15—16 Haziran olaylarından sonra daha da hızlanmıştır. , 

Böylece, 15—16 Haziran olayları demokrasi, bilimsel sosyalizm ve işçi sınifının omurgası etrafında bir ulusal, demokratik ve anti-emperyalist cephenin şekillen- 


mesinde önemli bir gelişme sağlamıştır. 
T. Akça 


İşçi sınıfı yılmadı, yılmıyacak 


Türkiye işçi sınıfı, tekellerin sömürüsüne, emperyalizme ve faşizme karşı tüm emekçiler tarafından yürütülen çetin savaşta öncülük rolünü yiğitçe yerine getiriyor. 
Öncü sınıf, savaşını çeşitli şekillerde örgütlüyor; ağır şartlara rağmen, ardsız-arasız 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güç kazaniyor. Ülkemizdeki faşist baskı ve terör; «vur» emri uygulanarak sokak ortasında adam öldürmeler; Kızıldere cinayeti tipinden vahşi katliamlar ve idamlar işçi sınıfının öncülüğündeki genel halk direnişini bastırmaya yönelmişse de, amacina ulaşılamamıştır ve ulaşılamıyacaktır.. Azılı sınıf düşmanına karşı yürütülen savaşın güç kazanmasına, savaş şekillerinin daha bilinçli bir şekilde uygulanmasına her günkü yaşantılarımızla tanık oluyoruz. Gün geçmiyor ki, bir işçi grevi patlamasın, şurada-burada boykot yapılmasın, ya da işçiler işe el koymasın! Gün geçmiyor ki, işçi kuruluşları, sendikalar protesto seslerini yükseltmesin! 

Gerici burjuva basını ve sıkiyönetimin baskısındaki diğer gazete ve dergiler işçi sınıfının savaşını yansıtmıyor, yükselen protesto seslerini duyurmuyor. Gazete sayfaları, radyo yayınları sadece Sıkıyönetim: Komutanlıklarının kışkırtıcı bildirilerini yaymak zorunda. 

Memleketimizde işçi ve halk düşmanlığı, paşalarin bundan ondört ay önce iktidara doğrudan doğruya ey koymaları ve faşist bir hükümet iş başına getirmeleriyle daha açık bir şekil aldı. İlk saldırıların hedefi işçi sınıfıydı, çünkü Anayasal haklarının, nice savaşlar sonucunda elde ettiği kazanımlarının elinden alınmasına karşı koyuyordu. Ve bütün. saldırılara: rağmen yılmıyordu ve. yılmıyor. Netekim Aydında, sayısı 1.500'ü aşan tekstil işçisinin Şubat ayında başlattıkları grev 86 gün devam etti. Tekstil; işçileri, ücretlerine, artan hayat pahalılığına göre zam yapılması, sosyal haklara. saldırılmaması, patronun keyfi hareketlerine son verilmesi isteklerinde, üç aya yakın bir zaman direndiler, Sırtını faşist iktidara, sıkıyönetime dayayan patton, işçi isteklerine yanaşmak istemedi. İktidarla patron birleşerek, işçilerin grevini kırmak için -çeşitli oyunlara başvurdular, adam satın alıp grevci işçilere karşı kışkırttılar. Ama her şeye rağmen grev işçilerin başarısıyle sonuçlandı. Şimdi işçi ücretlerine kademeli olarak 15 liraya kadar zam yapılacak, iş güvenliği tedbirleri. ve sosyal haklar arttırılacaktır. 

Aydın. tekstil işçilerinin grevi henüz sona ermemişken, Gediz kömür işçileri direnişe: geçtiler. Garp Linyit İşletmelerine bağlı Gediz Kömür Ocaklarında: çalışan işçiler iş yerlerini işgal ederek, işletmedeki aşırı sömürüye son verilmesini, çalışma ve yaşama şartlarının iyileştirilmesini,. iş saatlerinin azaltılmasını istediler. İktidar bu defa da; işçi isteklerine kulak vereceği yerde, haklarını savunan işçilere karşı jandarma birlikleri gönderilmesini emretti. 

Aradan çok geçmeden, İzmit Döküm Fabrikasında grev kararı alındı. Döküm işçileri, iki yıl için toplam olarak 2 liralık saat ücreti zammı isteğinin: yerine getirilmemesine, sosyal hakların gün geçtikçe kısıtlanmasına, işçi sınıfına karşı girişilmek istenen yeni. saldırılara karşı direnişe geçtiler. Bunun üzerine patron lokavt ilân ettiyse de, işçiler grevi uygulamakta kararlı olduklarını bildirdiler. 

İktidar ve himayesindeki patronlar, işçi sınıfının haklı mücadelesini engellemek için binbir yol arıyorlar. Yukarda da belirtildiği gibi, Aydında işçiyi işçiye karşı kışkırtmaya, Gedizde; kömür işçilerine karşı jandarma birlikleri sürülmeye, İzmit Döküm Fabrikasında lokavt ilân edilmeye kadar gidildi. Fakat işçi sınıfı, çok ağır savaş şartlarına rağmen, direnişine devam etti ve edecektir. 


G. Ören 
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Devlet sektörü, bağımsızlık ve tek cephe sorunu 


Bütün ülkelerde toplumsal gelişme temelleri ekonomik gelişmeye dayanır. İstikrarlı bir ekonomik gelişme ise ağır sanayi kollarının, yani üretim araçları üretiminin geliştirilmesiyle oluşur, 

Türkiye gibi geri kalmış memleketlerde üretim araçları üreten sanayi kollarının özel sektör tarafından kurulduğu görülmemiştir. Çünkü az gelişmiş ülkelerde özel sektör kolay kâr peşindedir. Çünkü ağır sanayi kolları fazla yatırım gerektirir ve sermaye dönüşümü için uzun bir asgari vade zorunludur. Sermayenin ilk zamanlarda kâr getirmemesi dolayısıyle özel sektör hafif sanayi kollarına, ticaret ve konut inşaati işlerine yatırım yapmayı tercih eder. Hafif sanayi kolları, hele montaj ve ambalajcılık işleri az gelişmiş ülkelerin işbirlikçi, komprador burjuvazisi için çok kârlı yatırım sahalarıdır. Hafif sanayi kollarında emperyalist tekellerle sağlanan işbirliği, özellikle cunta iktidarlarının işbaşında bulunduğu ülkelerde: işbirlikçikomprador zümrenin büyük vurgunlar vurmasını kolaylaştırır. 

Emperyalist tekeller az gelişmiş ülkelerde, hattâ ekonomik, politik ve askeri hakimiyet kurdukları ülkelerde bile ağır sanayi kollarına yatırım yapmaya yanaşmazlar Çünkü az gelişmiş ülkelerde ağır sanayiin gelişmesi ulusal ekonomik bağımsızlığın temellerini nesnel olarak oluşturur, hiç olmazsa ulusal ve sosyal kurtuluş mücadelesi yürüten güçlerin nicel gelişmesini etkiler, Batı tekelleri için, ağır sanayi tesislerini metropollerde kurarak, etki altında bulundurdukları ülkelerde üretimin ilk veya son aşamasını, yani madencilik veya montaj-ambalajcılık işlerini geliştirmek hem daha kârlıdır, hem de zaferle sonuçlanan ulusal kurtuluş mücadeleleri sonucunda devletleştirme tehlikesi karşısında azçok huzur verici niteliktedir. Bu bakımdan emperyalizmin hegemonyası altında bulunan az gelişmiş ülkelerde ve bu arada Türkiyede ağır sanayi kollarının geliştirilebilmesi, dolayısıyle de ekonomik ve toplumsal kalkınmanın sağlanabilmesi için biricik çıkış yolu devlet yatırımlarıdır. Netekim memleketimizde cumhuriyet kurulunca devletçiliğin geliştirilmesi, özel sektörün endüstriyi kurabilecek ve yurdun ulusal ekonomik bağımsızlığını sağlıyabilecek güç ve olanaklara sahip olmamasından ileri gelmiştir. Bunun içindir ki Türkiyede bugün bile ulusal denebilecek sanayiinin belkemiğini devlet işletmeleri teşkil etmektedir. 
Netekim 1971 de sanayi üretiminin yüzde 48'i devlet sektöründe üretilmiştir. 

Devlet sektörünün kurulması ve geliştirilmesi yolunda 1934'te uygulanmasına girişilen 1. Beşyıllık Planla önemli bir adim atilmıştır. Yalnız ve yalnız devlet sektörünü kapsayan ve yatırımlarının üçte biri Sovyetler Birliğinin maddi ve teknik yardimıyle oluşan bu 5 yıllık planın gerekçesinde, «Türkiyeyi bağımsız bir memleket haline getirmek» hedefi saptanmıştı. 

40 yıllık uygulama sirasında devletçilik ilkesinde, devlet kapitalizmi yönünde 
değişiklikler olmuştur. Ve burjuvazinin iktidar kanadı devlet sektörünü yerli ve yabancı sermayeyi destekleme mekanizması haline getirmiştir. 

Bugün bu mekanizmanın uygulanmasını Ereğli, Karabük ve İskenderun Demir-Çelik Tesislerinin Türkiye Demir Çelik İşletmeleri A. O. halinde birleştirilerek, yerli işbirlikçilere ve Amerikan Morrison ve Kopers Demir-Çelik Tröstlerine peşkeş çekilmesi teşebbüsünde görüyoruz. Bu üç demir-çelik tesisi devlet sektörünün ve dolayısıyle ulusal ekonomimizin belkemiğini teşkil etmektedir ve devlete son yıllarda yalnız Ereğli ve Karabük tesisleri önemli gelirler sağlamıştır. İskenderun demir-çelik tesisi ise Sovyetler Birliğinin maddi ve teknik yardımlarıyle halen inşa edilmektedir. 
Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri A. O.'nın kurulmasıyle Türkiye ekonomisi daha derin bunalımlara sürüklenecek ve emperyalist ülkelere bağımlılığımız artacaktır. Bu planların ardında, askeri cuntanın ülkemizde harp sanayi kollarını geliştirmek, silâhlanma yarışına iç üretimle de hız vermek niyetleri ve generallerin de. ortak oldukları A. O.'ın hızla palazlanmasını sağlamak hesapları yatmaktadır. 

Devlet Demir-Çelik Tesislerinin işbirlikçilere ve Amerikan tröstlerine peşkeş çekilmesi halkımız, ulusal menfaatlerimiz için değil, iktidar çevreleri, ordu başındaki NATO ve Amerikan uydusu generaller ve Amerikan tekelleri için kârlıdir. Bu yüzden de bütün yurtsever güçler ve örgütler, demokratik kamuoyu Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri A. O.'nın kurulmasına karşı çıkıyor. Çelik'iş ve Maden-İş, sendikalarla işçi sınıfını, devlet işletmelerini ve dolayısiyle ulusal menfaatlerimizi savunmaya çağırdı. Halkımız, devletçiliğin geliştirilmesinden yanadır; kâr getiren devlet işletmelerinin özel sektöre ve Batı tekellerine peşkeş çekilmesine karşı: direnerek devlet işletmelerinde: işçi ve demokratik halk kontrolünün sağlanmasını istemektedirler, Uzun yıllar boyunca TKP ve TİP, devrimci işçi, aydın ve gençlik örgütleri, yurtsever er ve subaylar, Atatürkçüler, ortanın solu akımının. temsilcileri devlet sektörünün genişletilmesi, ağir sanayi kollarının ve dolayısıyle ulusal ekonominin geliştirilmesi için mücadele etmişlerdir. Devlet işletmeleri hakkında sinsi planlar: kuranlar: ulusal menfaatlere ihanet edenlerle sömürücülerdir. Halkımızın alın terinden daha büyük kazançlar sağlamayı isteyenlerdir. Bu bakımdan, devlet tesislerini savunmak, geliştirmek ve halkın yararına yöneltmek uğrundaki mücadele, politik ve ekonomik bağımsızlığımızla, faşist cunta ve emperyalizm ağalığına son verilmesi savaşıyla doğrudan doğruya bağlı olduğundan, bir iktidar mücadelesidir. Ulusal menfaatlerimizi savunmak, bağımsızlık mücadelesine tek cephede katılmak bir vatan borcudur. 


Ali Kaya 


Sosyal Sigortalar Kurumu ve Zelenka raporu 


Türkiyedeki Sosyal Sigortalar Kurumu işçi sınifının ve emekçi yığınlarının yıllarca sürdürdüğü arasız bir mücadelenin büyük bir kazanımıdır. Türk işçi sınıfı ve sendikalarının sürekli savaşı neticesinde kurulan Sosyal Sigortalar Kurumu, 20 küsür yıllık faaliyetinde işçi sınıfının ve emekçilerin yararına büyük çabalar harcamıştır. Bünyesinde hemen hemen bütün emekçi yığınlarını toplayan S. S. K, egemen çevrelerin her çeşit engellemelerine rağmen, sosyal ve ekonomik alanlarda Türk emekçilerine büyük yardımlarda bulunmuştur. Türkiyede egemen çevreler, emperyalizm uşağı işbirlikçi burjuvazi, Türk emekçilerinin lokmasından keserek kurdukları Sosyal Sigortalar Kurumunun emekçi yığınlarından yana çalışmalarını engellemek ve yıllarca yürütülen savaş sonucu elde ettikleri ufak tefek imtiyazları baltalamak için her türlü çarelere başvurmaktadırlar. 

Bilindiği üzere S. S. K'na kanunla ilâç fabrikaları kurma hakkı verilmiştir. Fakat yabancı sermaye ile bağlı olan Demirel, Bozbeyli ve Feyzioğlu gibi işbirlikçiler ve bunların benzeri bazı senatörler, Türkiye ilâç sanayiinin yabancı tekellere bağlı kalmasında çıkarları olduğundan, Sosyal Sigortalar Kurumuna ilâç fabrikasi kurma hakkını veren kanunun iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdular. Fakat sendikalar ve emekçi yığınları yurtsever politikacıların ve ilerici aydınların yardımıyla, işbirlikçi burjuvazinin bu teşebbüsünü önlemek ve Sosyal Sigortalar Kurumunun ilâç fabrikaları kurmak hakkını korumak için harekete geçtiler. 

Bu savaş: sürdürülürken, 26 Haziran Pazartesi günü, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Kurulu toplantısı başladi. Toplantı büyük bir önem taşıyordu. Çünkü S: S. K'nün bütçesi egêmen çevreler ve işbirlikçi burjuvazi tarafından tamamiyle ele geçirilmiş ve S. S. K. iflâsın eşiğine getirilmişti. 

Sosyal Sigortalar. Kurumu öylesine arpalık haline getirilmişti ki, Genel Kurula sunulacak raporun Avusturyalı uzman Zelenkaya hazırlatılması münasip görülmüştü. 
Tabii ki, ovuç dolusu para karşılığında. Bu gibi raporları hazırlayacak uzmanlar Türkiyede eksik değildir ve yabancılar kadar yüksek ücret istemedikleri halde, bu işler kendilerine verilmez, çünkü birçok gerçekleri açıklamalarından. korkulur. 

Böyle “olsa da S.S.K. Genel Kurulu toplantısında okunan raporda kurumun durumu hakkında birçok- gerçekler gizlenememişti. Oyle ki 26 milyardan fazla parası olan S. S. K'un elinde hemen hemen para kalmamıştı, Bu 26 küsür milyar liradan 
9 milyar 780 milyonu bankalara veya işletmelere yatırılmış, 6 milyar 594 milyon lirasiyla'da tahvil satın'alınmıştı. Oysa S: S. K. üyesi 1.5 milyondan fazla sigortali işçi, yani ailesiyle” birlikte milyonlarca vatandaş Kurumdan durumlarını iyileştirmeye yardım edecek birşeyler beklemektedir. Avusturyalı uzman Zelenka, avuç dolusu para aldığı için, S. S. K/'nun kritik durumdan kurtulabilmesi için: 


1. Erkeklerde emekli yaşının 55'ten 60'a çıkarılması, 
2. Kadınlarda ise 50'den 55'e çıkarılması, teklifini ortaya atti. 


Zelenkanın, bu tedbirleri ileri sürürken, Türk emekçilerinin lokmasına el attığının farkında olmamasına inanmak güçtür. Böyle olduğu halde, bu yabancı uzman S. S. K'nun asıl sahibi olan işçi sınıfina değil de, Kurumu: ellerine geçiren işbirlikçi çevrelerin çıkarlarına uygun teklifler ortaya atmayı tercih etmiştir. 

Sosyal “Sigortaları iktidarın, büyük patronların elinden kurtarmak Türk emekçilerinin ve sendikalarının ödevi, TÜRKİŞ, DİSK ve Bağımsız Sendikaların ortak davasıdır. Bü büyük emekçi kuruluşları ancak; çabalarını Sosyal Sigortalar Kurumunu bugünkü durumundan kurtarmak ve yönetimini ele almak savaşında (birleştikleri takdirde başarı sağlıyabilirler. Çünkü sendikalar işçi sınıfının büyük gücünü temsil eden, kamuoyunu, tüm demokratik: akımları etkileyebilen, demokratik hakları savunabilen en güçlü kuruluşlardır. 

TA 


Emekçi yığınların lokması 


Resmi istatistiklere göre, memleketimizde şu iki ay içinde toptan eşya fiyatlarında 
0 17—18 artış kaydedilmiştir. Sadece Haziran ayı içinde fiyat artışları Ankara'da 
W 23, İstanbul'da ise W, 24 tür. Çarşıda pazarda fiyatların ne kadar arttığı hakkında kesin istatistik bilgilere rastlamak imkânsızsa da, fiyat artışlarının yapılan resmi açıklamaların çok üstünde olduğunu hepimiz görüyoruz. 

Haziran ayı içinde yalnız et fiyatları, büyük sürü sahiplerinin ve celeplerin hükümet çevreleriyle, Sıkıyönetim Komutanlıklarıyle yaptıkları işbirliği sayesinde, zincirleme artışlar kaydetti. Çünkü büyük sürü sahipleri, celepler ve büyük toptancı kasaplar uzun zamandan beri et fiyatlarını arttırmak. istiyorlardı. Sıkıyönetim Komutanlıkları, hem iktidarı emekçi yığınlara boş göstermek, hem de sürü sahipleriyle celeplerin oyunlarını maskelemek için, perakendici kasaplara narhı dayattı. Narh konur konmaz, hemen de bütün büyük kentlerde et, yüksek fiyatlarla, karaborsaya sürüldü. Ete gösteriş olsun diye 15 ile 17 lira arasında narh konurken, emekçiler eti kâraborsadan almak zorunda kaldılar. Böylece et İzmirde 20—23, İstanbul ve Ankarada 25—30 lira arasında; satıldı. Üstelik hayvan ve et ticaretiyle büyük vurgunlar vuran çevreler et fiyatını resmen arttırmak imkânını elde etmek için boykota geçtiler ve büyük şehirlere hayvan sevketmemeye, hayvan kestirmemeye başladılar. 

İşçi grevlerini en amansız, en kanlı yöntemlerle yasaklıyan, ya da erteliyen hükümet, Sıkıyönetim Komutanlıkları, sürü sahipleriyle celeplerin ve toptancıların manevralarına engel olmak şöyle dursun, onlarla pazarlığa oturdular. Celep — büyük: toptancı — iktidar işbirliği sonucunda ilk önce İstanbul'da kıyma fiyatına 
4 lira zam yapıldı, et fiyatları ise serbest bırakıldı. Daha sonra ayni oyun Ankara'da 
oynandı. 

Sadece bu en önemli gıda maddesi üzerinde ülke çapında yapılan vurgun hakkında bir fikir edinebilmek için İstanbul Belediyesi adına Orhan Ergüder'in açıkladığı bazı rakkamlar son derece düşündürücüdür. Şöyle ki: 1971 yılı içinde yalnız İstanbulda 136 büyük toptancı kasap 48 milyon lira kâr sağlamıştır. Ama bu rakam büyük toptancı kasapların verdikleri gelir vergisi beyannamelerinden saptanmıştır. 
Bundan ötürü gerçek kârların, 48 milyonun birkaç misli olduğu muhakkaktır. 

Bu paraları emekçi yığınları lokmalarından keserek ödemektedirler. Oysa bugün Türkiye'de insan başına düşen et tüketimi, resmi rakkamlara göre bile, yılda ortalama 13 kilogramdır. Tarım bakanı insan başına düşen ortalama et tüketiminin en az 30 kg. olması gerektiğini, Türkiye'de 75 milyon küçük ve büyükbaş hayvan bulunduğunu, bu rakamın ihtiyacımızın çok üstünde olduğunu açıkladı, Bakanın bu sözleri, Ankara Radyosunun 27 Haziran tarihli haber bülteninde yer aldı. Fakat aynı gün, aynı bültende, ticaret bakanının et ithal edileceğine dair bir açıklaması da okundu. Yine 27 Haziran günü, aynı Ticaret Bakanlığı et narhının kaldırıldığına dair valiliklere birer genelge gönderdi. Böylece sürü sahiplerine, toptancı kasaplara hudutsuz vurgun kapıları ardına kadar açılmış oldu. 

Birbirini izliyen bu olaylardan: çıkarılacak sonuç şudur: Türkiye'de emekçi yığınlara ucuz et yedirme imkânı mevcuttur. Fakat Amerikancı" paşalar iktidarı, sürü 


9 


sahiplerinin, celeplerin, büyük toptancı kasapların çıkarlarını korumak için, onlarla işbirliği yaparak et ithaline gidiyor. İthal edilecek etlerin büyük bir kısmının, elaltından, yine celeplerin, büyük toptancı kasapların eline geçeceği muhakkaktır. Şüphe yok ki bu kirli ticaretten, emekçi yığınların sefaleti pahasına yapılan bu vurgun sonucunda ele geçirilecek ter ve kan kokan paralardan kapitalist paşalar, Sunaylar, Tağmaçlar, iktidar çevreleri de paylarını alacaklardır. 

Görüldüğü gibi emekçi yığınların lokması, iktidarı elinde tutan militarist klik, ağa, büyük toptancı ve celepler arasında oluşan ekonomik ve politik işbirliği sonucunda küçülmektedir. Bugün ülke çapında; aralıksız devam eden tutuklamalar, baskı ve terör, Sıkıyönetim Mahkemelerinin ağır ve müebbed hapis cezaları ve idam karar- 


lari hep bu vurgun düzeninin devamını sağlamak içindir. 
E. Yalazı 


Milletvekilleri ve maaşları 


12 Mart 1971'de Amerikancı paşalar bir muhtıra ile iktidara oturdular, Ülkede 
asayişi sağlamak, ekonomimizi kalkındırmak, reformlar uygulamak, fiyat artışlarının ve hayat 'pahalılığının önünü almak bahanesiyle sıkiyönetimi uyguladılar; ilerici örgütleri kapattılar, demokratik basını yasakladılar. Bütün ülke çapında görülmemiş bir baskı ve terör mekanizmasını işe koştular. NATO'cu paşalar, bu faşist uygulamalarina kanuni bir süs vermek için, tasarı ve tekliflerini parlamentodan geçiriyor, buna demokrasi demekten sakınmiyorlar. Bir yıldan fazla bir zamandır bu böyle sürüp gidiyor. Sıkıyönetimci paşalara, halk düşmanı politikayı uygulamalarında en büyük yardımı gerici, tutucu milletvekilleri ve senatörler sağladı. 

Emekçi halk yığınlarının oylariyle «milletvekili» olanlar, paşaların bir dediğini iki etmediler. Şahsi çıkarlarını, kendilerine oy veren ve umut bağlayan milyonlarca vatandaşın menfaatlerinden üstün tutarak, faşistlerle işbirliğine geçtiler. Son günlerde bunun örneklerinden birine daha tanık olduk. Millet Meclisi Karma Bütçe Komisyonu, milletvekili ve senatörlerin 10:500 lira olan maaşlarını az bularak, 21.00 TL, zam yaptı. Böylece milletvekilleri ve senatörlerin maaşları 12.600 lira oldu. 
Ayrıca parlamenterlerin her birinin 56:700 lira tutarında birikmiş maaş farklarının ödenmesini öngören tasarı da hazırlandı ve parlamentoya sunuldu. Hiç şüphe yoktur ki bu tasarının onaylanması yalnız bir formalite olacak ve çarçabuk yürürlüğe girecektir. Böylece' parlamenterlerin ceplerine 12.600 liralık maaşın dışında, ayrıca toptan 56.700 lira girecektir. 

Bundan daha açık bir işbirliği örneği göstermek pek te kolay değildir. Bundan daha açık bir soygun örneği göstermek te keza. 12 Marttan bu yana Senato ve Millet Meclisinde birçok kararlar alındı, kanun tasarıları görüşüldü, kanunlar kesinleşti, Bunların bir listesini yapacak olursak, yüzde 99'unun sıkıyönetimi uzatan, baskı ve terörün arttırılmasını öngören, yurtseverlerin idamını onaylayan, harp, polis ve komando harcamalarının. arttırılmasını sağlayan, fiyatları arttıran; yüzde birinin de zamları öngören kararlar olduğunu anlarız. İşte bu yüzde bir de işçi, orta halli memur veya aydının maaşına değil de, o yüzde 99'u onaylıyanların maaşlarına 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yapılan zamdır. Oysa bügün: ülkemizde 500 lira bile geliri olmayan milyonlarca emekçi vardır. Milletvekili ve “senatörlerin maaşlarına yapılan 2.100 liralık. zam, birçok emekçimizin yıllık kazancıdır. Her fırsatta kendilerini halktan yana göstermeye çalışan milletvekilleri ve senatörler, pek tabii ki bütün bu gerçekleri biliyorlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi bu zammı onaylarken, çeşitli adi suçlardan dolayı dokunulmazlıklarının kaldırılması için dosyaları hazırlanmış olan 40 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına karşı çıktı. 1.600.000 vatandaşın oyu ile meclise giren bu 40 milletvekili zina, adam yaralama, silâh çekme, devlete hakaret, dolandırıcılık ve mevkiini suistimalden sanıktır. 

Türk halkı hayat pahalılığı, faşist baskı ve terör içinde kıvranırken, ülkenin çeşitli illerinde açlıktan ve hastalıklardan çocuklarımız kırılırken, bolluk içinde hayat sürdüren bu milletvekili ve senatörlerden hesap sorulacağı yerde, 10.500 liralık maaş- 


larına 2.100 lira daha zam yapılmıştır. 
A. Yaman 


Sonu gelmez terör 


Memleketimizde askeri manevralar, gittikçe daha tehlikeli bir hale gelen militarizmin, emekçi, işçi yığınlarını, esnaf tabakalarını baskı altında tutan, devrimcileri kurşunlatan faşist biçimi askeri diktatörlüğün planlarının uygulandığı kuvvet gösterileri olarak, günlük olaylar haline geldi. Bu askeri kuvvet gösterileri, emekçi 


halk yığınlarını baski ve terör altında tutmaya yöneltilen tatbikatlar, yıllardır halkımizi tedirgin etmekte ve memleket ekonomisine milyarlarca lira tutarında zarar ve ziyana malolmaktadır.' Türk silâhlı kuvvetleri harpçi NATO'nun emrine verildiği günden beri askeri manevralara, işbirlikçi burjuvazinin, emperyalizmin ve diktatör paşaların elinde işçi sınıfına, devrimci güçlere, emekçi köylü yığınlarına ve özellikle 4 milyon Kürt vatandaşa karşı yığınsal baskı ve terör aracı haline getirilmiştir. 
Demirel, Erim, Melen hükümetleri zamanında, işbirlikçi, cuntacı iktidarlar zamanında Doğu, Güney-Doğu illerimizde yapılan askeri manevralar, İstanbulu, Ankara ve Urfayı abluka altina alma hareketleri, bunun tipik birer örneğidir. İktidar, bu manevralarda ve abluka hareketlerinde Türk. silâhlı kuvvetlerini bir yabancı lejyon 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ordusu gibi kullanmıştır. İktidar, gemi azıya almış militarist yola tirmandıkça, yığınsal baskı ve terör hareketlerine hız verdikçe askeri manevraların, Amerika, NATO-SENTO ve yerli işbirlikcilerin planlarına uygun olarak yapıldığı gerçeği açık-seçik ortaya çıkmaktadır. 

Haziran ayının ilk yarısında başkentte ve Ankara bölgesinde, İstanbul ve çevresinde yapılan askeri manevralar da bu gerçeği gözler önüne sermektedir. «Başkent-72», «Akın-72» manevraları, büyük işçi, emekçi merkezlerinde cuntacı iktidara karşı halk tabakalarından yükselen hoşnutsüzluğu, işçi direnişlerini bastırmak, halka gözdağı vermek ve devrimci avını sürdürmek için: yapılmıştır. Ankara ve cevresinde yapilan «Başkent-72» ile İstanbul bölgesinde düzenlenen «Akın-72» manevraları sıkıyönetim dönemindeki askeri abluka, yığınsal arama tarama hareketlerinin yeni yeni halkalarıdır. 

NATO-SENTO mahevralarıyla, sadece Türk silâhlı kuvvetlerinin yaptığı kadro tatbikatları arasında sıkı bir bağ vardır. Amerikan emperyalizmiyle NATO ve SEN-TO'nun saldırgan harpçi amaçlarına alet edilen Türkiyede, geçen yıl (3—5 Haziran) Portekiz başkenti Lizbonda yapılan NATO bakanlar konseyi toplantısında alınan kararlar yerine getirilmektedir. Bilindiği gibi Lizbon toplantısında sonra, cunta iktidarı, Amerika'nın ve NATO'nun: saldırgan plânlarını, memlekette askeri faşist biçimi diktatörlüğü yerleştirme metotlarını zincirleme manevralarla, yığınsal baskı ve terör hareketleriyle uygulamaya koyulmuştur. Bu cümleden olarak, NATO'nun «Şafak devriyesi-71» manevraları biter bitmez, «Şahbaz» adlı SENTO manevraları yapılmıştır. Saldırgan NATO'nun bir kolu olan SENTO manevralarından sonra da, 20 Haziran 1971 tarihinde «Akın-71» komandocu kadro tatbikatı yapıldı. Bu kuvvet gösterilerini «Barbaros-71» manevraları izledi. 

Doğu Anadoluda, Diyarbakır ve Siirt bölgesinde yapılan «Yavuz-71x adlı yığınsal komando hareketi, Kürt halkına karşi ezgi, kanlı baskı ve terör metotlarının barbarca uygulanmasıdır. Kadro tatbikatı kisvesi altında yürütülen bu komando hareketi sırasında Kürt köylerine karşı basbayağı harp ilân edilmiş, halk, canlı hedef olarak kullanılmıştır. Yirminci yüzyılın 71—72 yıllarında, Amerikan ve NATO emperyalistlerinin egemenliği altında bulunan yurdumuzda, iktidarda bulunan kanlı generaller ve onların kukla hükümetleri, «Yavuz-71» komando harekâtı, İstanbul, Ankara ve Urfa ablukaları sırasında olduğu gibi yeni sömürgecilik metotlarını uygulamış ve uygulamağa devam etmektedirler. Bütün bu manevralar, komando ve abluka hareketleri sırasında Türkiye, Amerikân, NATO-SENTO generallerinin. sorma-gir hani, Türk limanları da düşman donanmalarının: uğrak yeri, randevu yeri haline geliyor. 
Büyük tekelci, emperyalist ve harpçi çevrelerin asker ve sivil temsilcileri, emekçi halkımızın alın terini şampanya, viski kadehlerinden içerek brifingler düzenliyor, manevraların harpçi amaçlarını, gerici sınıf savaşındaki rolünü görüşüyorlar. Manevralar sırasında, yapılan terör hareketleri, dökülen kanlar, memleket ekonomisinin uğradığı muazzam zarar ve ziyanlar, milletin kesesinden yapılan milyonlarca liralık hrcamalar iktidar çevrelerinin, onların efendilerinin umurunda değildir. Anti-komü: nizm, anti-Sovyetizm, ulusal ve sosyal kurtuluş hareketlerine karşı düşmanlık; işçi, köylü, devrimci düşmanlığı, bu manevralarda kendini açıkça gösteriyor. Kaput giydirilmiş: işçi, köylü, esnaf çocuklarından oluşan Türk ordusu, iç ve dış düşmanlarımızın elinde halktan yana güçlere, ulusal azınlıklara karşı vurucu güç olarak kullanılıyor. Fakat Türk silâhlı kuvwetlerindeki yurtseverler. Amerikan eğemliğine, harbe karşı olan anti-emperyalistler, Türk ordusunun NATO komutanlığının emrinden alınmasını, Türkiyenin NATO ve SENTO'dan çıkmasını istemektedirler. Türk işçi sınıfı, bütün yurtsever güçler, yurdumuzu Amerikan emperyalizminin, NATO'nun, SEN-TO'nun ve onların asker-sivil yerli ortaklarının boyunduruğundan kurtarma mücadelesinin zorunluğunu kavramakta ve bu uğurda savaşmaktadırlar. Sıkıyönetim faşizmi döneminde yurt içinde yapılan grevler, alınan direnme kararları, sıkıyönetim zindanlarında, mahkemelerde yürütülmekte olan mücadele ve yurt dışındaki anti- faşist protesto eylemleri bunu ispat etmektedir. 

M. Çakıcı 


“Toprak reformu» tasarısı ve kooperatifçilik sorunu 


İkinci Erim hükümetinin savunma bakanı ve şimdiki başbakan Melen, Mecliste hükümet programını açıklarken şöyle konuştu: «Hükümet olarak yapacağımız işlerin başında anarşiyi önleyici tedbirleri tamamlamak ve bundan sonra da Erim hükümetlerinin hazırlamiş olduğu reform tasarılarını, meselâ toprak reformu: gibi işleri gerçekleştirmek gelmektedir.» 

Bu sözler, Ferit Melen hükümetinin izleyeceği politikanın, Erim: hükümetlerinin uyguladığı politikadan 'pek'farklı olmayacağını, yeniden şiddetlendirilecek: terör ve baskı hareketlerini ört-bas etmek için «reformculuk» edebiyatına devam edileceğini açıkça ortaya koyuyordu. Nitekim öyle de: oldu. Melen; ve Erim hükümeti: artığı bakanları, bir yandan yeni yeni: baskı tedbirleri alırken, öte yandan da Erim hükümetinin «reform» tasarılarını teker teker piyasaya sürmeye başladılar. Haziran: ayı sonuna doğru «Toprak ve tarım reformu ön tedbirler kanunu» adındaki tasarıda yeniden Meclise getirildi. AP, DP ve MGP'nin, tasarıyı «şimdiki şekliyle»'destekledikleri gözönünde bulundurulursa; bu tasarının Meclisten geçme imkânı daha da artiyor. 

Kısa adıyla «Toprak ve tarım reformu tasarisı» olarak tanımlanan: bu tasarının nasil bir nitelik taşıdığını, “kimlerin “yararına hazırlandığını, dergimizin «Nisan-Mayis» sayısında çıkan bir yazıda göstermeye: çalışmıştık. Şimdi de bu tasarının kooperatifler konusundaki bölümü üzerinde kısaca'duralım. 

Tasarının bu konudaki maddesinde aynen şöyle deniyor: «Reform bölgelerinde kendilerine arazi dağıtılacak olan vatandaşların o bölgede kurulacak olan «Toprak ve tarım reformu kooperatiflerine» girmeleri gerekmektedir. Bu kooperatifler kredi, işletme ve'satış kooperatifleri: şeklinde kurulacaktır.» 

Gerçekte köy emekçilerinin; başta üretim kooperatifleri olmak üzere, kredi. ve satış gibi diğer kooperatiflerde örgütlenmesi doğru bir görüştür. Ne var ki, her şeyden önce kooperatiflerin köy emekçilerinin yararına işlemesini sağlamak gerekmektedir. Oysa bugüne kadar Türkiyede kurulan ve faaliyet gösteren kooperatifler genellikle toprak ağalarının, büyük: çiftlik beylerinin çıkarlarını savunan, yoksul köylünün, hattâ orta halli çiftçinin ağalar, tefeciler ve dolayısıyle bankaalr tarafından soyulmasına yarayan birer müessese olaraka işlemiş ve işlemektedir. 

Birkaç örnek: ÇUKO-BİRLİK, FİSKO-BİRLİK ve TARIŞ gibi dev kooperatifler yıllardır. toprak ağalarının çıkarlarını savunmaktadır. Bunların yönetimi büyük arazi sahiplerinin elindedir. Ziraat Bankası'nın 1971 yılında yalnız bu üç dev kooperatife açmış olduğu 12 milyar 500 milyon liralık kredinin 7 milyar küsür lirası, sayıları 
4 bini aşmayan büyük toprak beyleri arasında paylaşılmıştır. Başka bir deyimle, 
1971'de her toprak ağası 1 milyon 800 bin lira kredi alırken, kooperatif üyesi bir orta halli çiftçinin alabildiği kredi 2 bin lirayı geçmemiştir. Küçük üreticiye gelince, iş tamamen değişmektedir. Milyonlarca yoksul köylü ailesi, banka kredilerinin aslan payını yutan ağaların, tefecilerin insafına terkedilerek, bunlardan yüzde yüz faizle borç almak zorunda bırakılmıştır. Bu örnek bile, ÇUKO-BİRLİK, FİSKO-BİRLİK ve TARİŞ gibi büyük kooperatiflerin kimlerin çıkarına çalıştığını göstermeye yeterlidir. 

Ancak iş bununla da bitmiyor, Urünlerin kapatılması, yani örneğin pamuk, tütün, fındık ve şeker pancarı alımı sırasında büyük çiftlik beylerine, toprak ağalarına her zaman öncelik tanınıyor, bunların ürünleri, düşük kaliteli olsa bile, yüksek fiyattan alınıyor. Küçük ve orta halli üreticinin ürününe sıra gelince, fiyatlar yarı yarıya düşüyor ve küçük üretici yığını her yıl perişan ediliyor. Bu, tütün, pamuk; çay, fındık v.b. ürünlerin alım piyasalarının açılışı ve çalışması sirasında hep böyle olmuştur ve her zaman üretici yığını alın teriyle, binbir güçlükle elde edebildiği ürününü yok pahasına elden kaptırmış, yeni yeni borç içine girmiştir. 

Kolayca görüleceği gibi, yeni tasarıda toprak ağalığı, sömürücü büyük toprak mülkiyet kaldırılmadığından, aksine toprak ağalarına, büyük çiftlik beylerine kapitalist işletmeciliğe doğru gelişme, politik ve ekonomik hakimiyetlerini daha da arttırma olanakları sağladığından, bu tasarıya göre kurulacak olan kooperatiflerin de bu zümrenin çıkarlarına yarayacağı şimdiden söylenebilir. Çünkü tasarı, kurulacak olan: kooperatiflere, toprak ağalarının yüzde 20'den yüzde 70'e kadar sermaye ile katılmaları olanağını tanıyor. Kısacası, tasarı kurulacak olan kooperatiflerin birer ağa kuruluşu olmasını öngörüyor. Kooperatife yüzde 70 sermaye ile katılan bir toprak ağası, pek tabii ki bu kooperatifte söz sahibi olacak ve bu kuruluşu kendi hesabına gelecek şekilde kullanacaktır. 

Daha yukarıda da belirttiğimiz gibi, köy emekçilerinin: kooperatiflerde örgütlenmesi doğru bir görüştür. Bu görüş, daha bundan 52 yıl önce Türkiye Komünist Partisi tarafından ortaya atılmış ve bütün köy emekçilerinin kooperatiflerde örgütlenmesi konusu TKP'nin Birinci: Kongresinde kabül edilen Programda önemli bir yer almıştır. 

TKP'nin yarım yüzyıllık mücadelesi ve köy emekçileri yararına köklü bir toprak reformunun gerçekleştirilmesi uğrundaki savaşı sonucunda bu görüş geniş emekçi yığınlarının öz malı olmuştur. Topraksiz ve az topraklı köylülerimizin son 10—12 yıllık mücadelesi bu kaniyı: doğrulamaktadır. Göllüce köylüleri, Amasya, Değirmen- köy, Balikesir, Antalya. köylüleri, ağaların üzerine oturdukları topraklarını geri alma mücadelesi sırasında; kurtardıkları “toprakları bütün köy adına, ortaklaşa işlemeye başlamişlar, ağaların zulmüne, jandarmanın dipciğine karşı birlikte direnmişlerdir. 
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Köy emekçilerimizin toprak için mücadelesinden bu bir tek örnek bile toprakların köyce, kollektif olarak, birlikte işlenmesi görüşünün yığınlar tarafından içtenlikle benimsendiğini ve mücadelenin bu yönde geliştiğini göstermeye yeterlidir. 

Köy emekçilerinin ezici çoğunluğu, en doğru yolun, menfaatlerinin savunulmasında en iyi örgütlenme biçiminin kooperatifler olduğunu anlıyor. Bunun için yoksul köylümüz, büyük toprak sahiplerinin, çiftlik beylerinin, Doğu Anadoludaki derebeylerin işgalindeki toprakların bedelsiz olarak kamulaştırılmasını, köyün, köylünün ortak malı haline getirilmesini ve toprakların, köy komitelerinin yönetimindeki kooperatiflerde işletilmesini istemektedir. Yoksul köylüler sömürücü büyük toprak mülkiyetinin, ağa-derebeyi ilişkilerinin kaldırılmasını öngören bir toprak reformu için işçi sınıfı ve öteki emekçi yığınlariyla birlikte mücadele etmektedir. Çuko-Birlik, Fisko-Birlik ve Tariş gibi dev kooperatiflerin ağaların çıkarına çalışan birer kuruluş olmaktan çıkarılmasını, devletin bu emekçi köylü kooperatiflerine, kredi, ucuz tarım araç ve gereçleri, cins hayvan ve tohum, gübre v.b. sağlanmasını istemektedir. 

Milyonlarca köy emekçisinin istediği kooperatifler bu niteliktedir. Oysa iktidar çevrelerinin hazırladığı sözde reform tasarısının öngördüğü kooperatifler ağaların, büyük toprak sahiplerinin çıkarlarını savunan kuruluşlardır. Zaten gelmiş-geçmiş işbirlikçi iktidarlardan, süngüyle dayatılan bugünkü hükümetlerden başka türlüsü beklenemez. Gerçek ve köklü bir toprak reformunu, sosyalist ülkelerde olduğu gibi, yurdumuzda da ancak işçi ve köylülerimizin kuracağı, emekçiye dayanan bir iktidar gerçekleştirebilir, 

Sadık Toksöz 


Nazım Hikmet'siz 9 yıl 
YARIN YANAĞINDAN GAYRİ... 


Şeyh Bedreddin tarihimizin uzak çağlarında yaşamış ünlü bir bilgindir. Devrimci bir bilgin. Batı Anadoluda, Rumelinde müslüman hristiyan farkı yapmadan, Türk, Yunan veya Yahudi emekçileri arasında ayrılık gözetmeden zulme, haksızlığa karşı ilk halk ayaklanmasının önderi büyük bir bilgin, büyük bir devrimci. 

Yüzyıllar boyunca tarihin karanlıklarında unutturulmak istenen Şeyh Bedreddini, onun en yakın yoldaşlarını gün ışığına çıkaran sanatçı, komünist şair Nazım Hikmet olmuş ve «Simavne kadısı Şeyh Bedreddin destanı» ile Türk edebiyatına yeni bir şaheser kazandırmıştır. 

Yüce şairin hatırasını saygıyla anarken, kendisini canı gibi seven Türk emekçilerine bu güzel destandan bir parça sunuyoruz. Burada «yârin yanağından gayri» herşeyin halkın ortak malı olmasını isteyen Şeyh Bedreddin'nin can yoldaşı Börklüceli Mustafa yönetimindeki devrimcilerle Şehzade Murat arasındaki çarpışma anlatılmaktadır. 


T vay ye Ty el aç ik YANİ C 
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Sıcaktı. 
Bulutlar doluydular. 
Neredeyse tatlı bir söz gibi ilk damla düşecekti yere. 
Birden — 
— bire 

kayalardan dökülür, 

gökten yağar, 

yerden-biter gibi, bu toprağın verdiği en son eser gibi 
Bedreddin yiğitleri şehzade ordusunun karşısına çıktılar. 
Dikişsiz ak libaslı, 

baş açık, 

yalnayak ve yalın kılıçtılar. 
Mübalâğa cenk olundu. 
Aydının Türk köylüleri, 

Sakızlı Rum gemiciler, 

Yahudi esnafları, on bin mülhid yoldaşı Börklüce Mustafanın düşman ormanına on bin balta gibi daldı. 
Bayrakları al, yeşil 

kalkanları kakma, tolgası tunç 

saflar pâre pâre edildi ama, boşanan yağmur içinde gün inerken akşama on binler iki bin kaldı. 


Hep bir ağızdan türkü söyleyip hep beraber sulardan çekmek ağı, demiri oya gibi işleyip hep beraber, hep beraber sürebilmek toprağı, ballı incirleri hep beraber yiyebilmek, yârin yanağından gayrı her şeyde, her yerde, hep beraber! 
diyebilmek için on binler verdi sekiz binini . ... 


Orhan Kemal'i anıyoruz 


Değerli hikâye ve roman yazarı, devrimci halk sanatçısı Orhan Kemal, davetli bulunduğu Bulgaristan Halk Cumhuriyetinde hastalanarak, bütün tedavi çabalarına rağmen, 2 Haziran 1970 günü, Sofya'da ölmüştü. Türk insanını yabancı ülkelerde de tanıtan başlıca yazarlarımızdan biri olan Orhan Kemal'in parlak hatırası halkımızın bağrında ebediyyen yaşıyacaktır. 


ESKİCİ 


Kurşun gibi esen soğuk ruzgâr insanı ciğerinden vuryor. Burun uçlarını, kulak kenarlarını sızlatan bir soğuk. Güya cemreler düştü, güya Nevruz geldi geçti, güya eski Mart çıktı, yeni Nisan girdi. Baharın izi bile yok ortalarda, 

O, hırçın rüzgârın insafsızca yüklenip parçaladığı kahvenin köşesine yerleştirmişti eski tahta sandığını. Sandığın üzerindeki paslı teneke kutularda boy boy çiviler, paslı bir falçata, küçücük bir kerpeten, çekiç, simsiyah bir parça balmumu, kınnap ... Masanın yanında da eski pabuç tabanları, iskarpin tekleri, çarıklar, kösele parçaları... 

Paçavralarla sarmıştı kulaklarını. Sivri butnunun ucundan sular damlıyor. Kıyıları kırışmış ufacık gözlerinin duru mavi bebekleri. soğuktan donmuş adeta, Kuru avuçlarına hohluyor boyuna. 

Yanına sokuluyorum. İskarpinlerimin su alan sol tekini tamir edip edemiyeceğini soruyorum. Gülümsüyor. Tatli göçmen kırmasıyla: 

— Ne için yapmıyayım be beyim? diyor. Işim ne? 

Teki çıkarıp uzatıyorum. 

Alıyor. Evirip çeviriyor. Tahta sandığın yanındaki iskarpin eskileri arasından bulduğu bir kösele parçasını yerine yerleştirip kesiyor, biçiyor, tabana: çakıyor, kenarlarını yonta, traş ede biçim veriyor. Eh; iki buçuk, hattâ üç liralık oldu diyorum. 

Bir ara yanımıza biri sokuluyor. Ellilik. Ama silinip parlatılmış pırıl pırıl bir elma kadar sımsıkı. Nedense, yalabık bir domuzu hatırlatıyor. 

Pabucumun işi “bitmiştir. Borcumun ne olduğunu soruyorum. Cebime sokulu elimde tuttuğum iki buçukluğu az buluyorum. Üç, üç buçuk, hattâ dört lira isterse çoğumsamıyacağım. 

— Ver, diyor, yetmiş beş kuruş ver! 

Şaşıyorum. 

— Yetmiş beş kuruş mu? 

— Çoksa yirmi beş kuruş eksik ver beyim. 

Yumurtanın elli, elli beşe, etin on ikiye satıldığı bu ateş pahası dünyada yaşamıyor mu bu? 
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Elimde tuttuğum iki buçukluğu küçücük masasının üzerine bırakıyorum. O, üstünü vermeğe davranıyor. 

— Kalsın, diyorum. Yaptığın işin hakkı bu! 

Hayretle bakıyor yüzüme: 

— Sahi mi be beyim? Hepsini mi verirsin bana? 

— Evet, hepsini. Başkalarından böyle iste! 

Mavi gözlerindeki çocuksu minneti görmemek için hızla uzaklaşırken, koca göbekli ardımdan sesleniyor. Duruyorum. Konuşarak ağır ağır yürüyoruz. 

— İyi yapmadın, diyor. 

— Neyi? 

— Yetmiş beş istedi, iki buçuk verdin ... Azla kanaata alışmış bir insanın ahlâkını bozuyorsun. Onların ağzına bal çalmağa gelmez. Aza alışmışlar onlar bir sefer. 
Beş parmağın beşi bir mi? Cenabı Allah istese onları öyle kanaatkâr yaratmaz, refaha boğardı! 

Tokatlamak geçiyor içimden. 

— Onların karnı doydu mu, bu sefer elektrik süpürgesi, apartman isterler! 

— İstesinler, diyorum. 

— İstesinler mi? 

— İstesinler tabii. Dünya nimetleri, Neden onlara çok görüyorsun? 

— Ooooh, diyor. Sen ağa, ben ağa bu ineği kim sağa aslanım? 

— Herkes, hep beraber, ortaklaşa sağa! 

Yüzüme ters ters bakiyor, uzun uzun bakıyor, sonra lâhavle çekerek uzaklaşıyor. 

Ardından bakıyorum. Gerçekten de besili, yalabık bir domuz. Fakir fukara düşmanı, Her halinden belli bü. Ne diye yakasından tutup teşhir etmedim, demedim ki: «Ey azla yetinenler, ey daha fazlasını istemiyen, istemesini bilemiyenler. Bakın bu adam bana az önce ne dedi! Dünya nimetlerini size çok görüyor bu, sizin yokluk, sefalet, ilkellik içinde kahrolmanızı istiyor. Bunu tanıyın, iyi tanıyın bunu. Bu ve bunun gibiler sizin baş düşmanınızdır?» 

İnsanlığım şahlanmıştı. Anatol Frans'ın papas Pafnüs'ü gibi, dünyanın tam ortasina, dünyanın her tarafından görülebilecek uzun, çok- uzun bir direk dikip, istemesini bilmeyen bütün insanlara haykırmak geçiyordu içimden: 

— İsteyin! Buzdolabi, elektrik süpürgesi, çamaşır makinesi, apartman isteyin; kuş tüyü yatak, canfesten yorgan, tereyağı, bal, kaymak. isteyin. Yeni elbiseler, ayakkabilar, trenler, otobüsler, uçaklar isteyin; dünyayı gezmek, bütün dünyayı dolaşmak isteyin; ne bileyim isteyin oğlu isteyin. İstemesini bilip istediklerine ulaşanlar kadar isteyin; her şey ama her şey isteyin. Dünya sizin, hepinizin, hepimizin. Fabrikalar bütün insanlar için bol bol her şeyler hazırlıyor, Hazırlanan her şeyleri isteyin, istemesini bilin, öğrenin!... 

İhtiyar eskiciye bakıyorum, uzaktan uzağa gözgöze geliyoruz. Sanki gidenin sözlerini işitmiş, benim aklımdan geçenleri anlamış gibi gülümsüyor. 

Ruzgârsa gittikçe artıyor, soğuyor, kendini yerden yere çarpıyordu. 


Uzaklaşıyorum. 
Orhan Kemal 
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ŞIIR KÖŞESİ 


Ayaklar 


Ayaklar toplandılar dün gece tam burada 
Kimi çapula, kimi sandal, kimi pabuç, 
Kimi yemeni, kimi çarık, 

Yamanmış, delinmiş, sicimle bağlanmış, 
Dediler, durmayalım düşeriz. 


Ayaklar toplandılar dün gece tam burada 
O Edirneden gelmiş, çamuru yeşil, 

Bu Vandan, çamuru mor, 

Oteki Hakkâriden çamuru sarı 

Dediler, durmayalım düşeriz. 


Ayaklar toplandılar dün gece tam burada 
Dediler, ayak olduğumuza yakınmayalım 
Ya el olsaydık, ya açılsaydık bütün gün 
Şunun bunun üç kuruşuna, yürüdüler, 
Dediler, durmayalım düşeriz 
Fazıl Hüsnü Dağlarca 


Dar gelirliler destanı 


Dar gelirliler bizim adımız 
Sıfıra sıfır elde var sıfır 
Etimiz, ekmeğimiz, sütümüz 
Sıfıra sıfır elde var sıfır 


Yama bir türlü örtmez deliği 
Rüyada görürüz eti, balığı 
Çeken bizleriz pahalılığı 
Sıfıra sıfır elde var sıfır 


Her aybaşında kapıya dolar 
Çeşitli kılıkta alacaklılar 

Gelir damla, gider deniz kadar 
Sıfıra sıfır elde var sıfır 


Zengin, bereketli yurdumuz vardır 
Ama uçan kuşa borcumuz vardır 

Devasız bin türlü derdimiz vardır 
Sıfıra sıfır elde var sıfır 
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Günleri ucucuna ekleriz 
Halimizden anlar düzen bekleriz 
Düşeriz, kalkarız, emekleriz 
Sıfıra sıfır elde var sıfır 


Kemerler daraldikça daralır 
Zenginler ölümüzden kâr alır 
Cenazemiz bile ortada kalır 
Sıfıra sıfır elde var sıfır 
Ümit Yaşar Oğuzcan 


Verginame... 


Baş vergisi, göz vergisi 

Burun, kulak, yüz vergisi, 

Tavuk, ördek; kaz vergisi 
Türlü çeşitli vergiler... 


Damak, çene, diş vergisi, 

Soğuk, sıcak duş vergisi, 

Gökte uçan kuş vergisi 
Türlü çeşitli vergiler... 


Ağızdaki dil vergisi 

Bahçedeki gül vergisi 

İs vergisi, kül vergisi 
Türlü çeşitli vergiler . ... 


Ayak, bacak, kol vergisi, 

Cadde, sokak, yol vergisi, 

Sağ vergisi, sol vergisi, 
Türlü çeşitli vergiler... 


Dirsek, topuk, el vergisi, 

Kazma, kürek bel vergisi 

Git vergisi, gel vergisi 
Türlü çeşitli vergiler... 


Yanaktaki ben vergisi, 
Boy vergisi, en vergisi 
Ben vergisi, sen vergisi 
Türlü çeşitli vergiler... 
Teymur Ateşli 


dı 


Bu sayfa sizin 


Gurbetteki akrabalar 


B. Almanya'dan yengemden ve oğlundan mektup aldım. Bizi ziyarete davet ettiler. 

Cevap veriyorum: pasaport 195 liradan 1.070 liraya çıktı. Yakında 2.000'in üstüne çıkaracaklarmış. Siz gelirseniz dünya gözüyle görüşürüz. Gelmezseniz, görüşmemiz mahşere kaldı diyorum. Cevap veriyorlar: 

«Burada pasaport çok ucuzdur. Bizde bu neden böyle oluyor? Vah vah çok üzüldük», diyorlar. 

Bugün Avrupa'nın muhtelif ülkelerinde, bir milyona yakın Türk bulunmaktadır. 
Bunların Türkiye'deki yakınları birkaç milyonu bulur. 

Vatandaşlara kaçakçı gözüyle bakmak, bunu önlemek için de mütemadiyen pasaporta zam yapmak bence doğru bir yol değildir. B. Almanya'da milyona yakın vatandaş bulunduğu müddetçe, bu gelmeler, gitmeler devam edecektir. Çünkü işin içinde gurbetlik, hasretlik vardır. Bunu, pasaporta zam yapmakla önlemeğe kalkışmak, vatandaşa ağır bir darbe vurmak demek olmaz mı? En basit hürriyetleri vergilerle kısmağa kimsenin hakkı yoktur. 

A. Tunalı — Kadıköy 


* 


İşçi haklarına saygı istiyoruz 

Yüzbinlerce işçi kareşimizi bazı işverenler, sosyal haklardan mahrum, köle gibi çalıştırmak için oyuna getirmekte. 
Ewelce hazırlanmış bir ibra veya boş bir kağıt üzerinde imza etmezsen, işten atacağım tehtidi ile imza alarak işçileri zor duruma düşürmektedirler, 

Yıllardan beri mahkeme kapılarında sürüklenen, tam karar safhasına gelince böyle bir oyunla karşı karşıya gelerek, hem davacı işçi, hem de vekili davayı kaybetmektedirler. Bunun ortadan kalk- 


ması için çok acele bir kanun çıkması ve anlaşmaların ancak noter veya mahkeme huzurunda yapılabilmesi ile mümkün olacağından binlece işçi adına hükümetten lâf değil tedbir istiyoruz. 

A. Yıldız — Sendikacı 


* 


2.500 lirası olmadığı için ölümü bekliyen bir vatandaş 


Kolumda çıkan bir çıban üzerine, memleketim olan Sakarya vilâyeti Pamukova bucağı halkının topladığı yardımla 
İstanbul Guraba Hastanesine müracaat ettim. Yapılan muayene neticesi, kolumun kanser olduğunu ve kesilmesi icap ettiğini söylediler, fakat bu ameliyat için 
2.500 lira istediler. Halktan toplanan 
500 liram olduğunu, başka param olmadığını söylediğim halde reddettiler. 

Bu durum karşısında ölüme terkedi|- miş biçare bir insan olarak, kolumun kesilmesi pahasına da olsa, yaşamak arzusu ile dolup taşmaktayım. Kolumun kesilmesinden başka çıkar yol olmadığindan, ameliyat parasını da temin edemediğimden, her gün biraz daha ölüme yaklaşmaktayım. 

M. İfrit — Sakarya 


* 


İlçede doktor yok 


Aralık kazası ile bu kazaya bağlı 30 
köy için kaza merkezinde bir tek sağlık ocağı bulunmamaktadır. Türkiye'nin en ücra köşesi olan kaza merkezine günde ancak bir defa vasıta uğramaktadır. 
Hele köyler hiç sözkonusu değildir. 
Durum bu merkezde iken kazada hiç bir doktor yoktur. 

İnsan hayatının hiçe sayıldığı bu kazada bizler nasıl ve ne şekilde sıhhatimizi koruyacağız ve sağlık durumumuzla kim ilgilenecektir? 

H. Şen — Aralık Kars 


“DEVLET SEKTÖRÜ ZARAR EDİYOR" 
(Özel sektörcü politikacılar) 


Fiyatı 50 kuruş 


